
Leren Fietsen

Leren fietsen ?
Bij mijn weten bestaan die alleen uit ijzer, alluminium of carbon. Ikzelf rijd
bijvoorbeeld op een stalen ros. Meer toepasselijk op mijn tweewieler is de tweede
of derde persoon enkelvoud : rost. Op diverse plaatsen is de oorspronkelijke
Concorde-lak versierd met een dotje roodbruin ijzeroxide. Niet mis, maar ge moet
het graag zien.

Wat wel kan natuurlijk is leren pijpen. Alhoewel, leer is ook hier al een tijdje uit
de mode, en komt alleen nog tot zijn recht in Oberbaiern jodelkostuums, of strak
gespannen rond de onderste ledematen van kattige nimfomanes. Niet mis,
maar...

Toch, leren fietsen zou niet miskomen na een deugdige winderstop, die (bij mij
althans) het zwembandje rond de lenden weer op respectabel volume brengt.
(Sommigen proberen dat tot een tubeke te beperken door mountainbiken en
modderslikken, maar daar hou ik niet zo van, vanwege het skatoolgehalte op de
meeste parkoers, en bovendien kruipt het tussen mijn tanden).

Ik zever niet. Een kompaan vroeg mij recentelijk – terwijl we bij wijze van
tussenseizoenstraining een toertje rond de markt fietsten - :
“Kan jij een opwippertje maken ?
Dat leek me een hele uitdaging, temeer daar ik hoegenaamd niet wist waarover
hij het had (een enkel pervers in mijn gedachten opkomend beeld wanhopig
onderdrukkend).

Maar mijn vriend wachtte niet af, en rechtte zich, om à la Nijs over de borduur
van het voetpad te wippen. Hij bleef prompt met zijn Glockenspiel aan zijn guidon
hangen, en zou de kop in geweest zijn, ware het niet dat een imposante matrone
met driedubbele boezem en een kaba vol groensels

– zoals daar zijn : 1 kilo ajuin, 6 stalen pret, een bundeltje raapjes “Paarse
Navette”, twee knolselders en een kabuiskool -

hem opving, meteen door de knieën ging, en met haar gerokte koffer wijdbeens
het trottoir blokkeerde. In haar schoot de helm van mijn vriend, met daarin zijn
hoofd. Snakkend naar lucht.

Leren fietsen, denk je dan. Moet kunnen. Nu.
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